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Hartelijk welkom in onze oecumenische viering voor student en Stadjer  
in de Martinikerk! 
 

Wij proberen onze diensten zó vorm te geven dat ze mensen in al hun 
verscheidenheid aanspreken: reguliere bezoekers en passanten, als mensen 
die zoeken naar de inspiratie en de actualiteit van een oud verhaal. We zijn 
mensen – modern, open-minded en van alle leeftijden – die midden in het 
leven staan en die samen deze gemeente vormen. Graag leggen wij 
verbinding tussen geloof, eigentijdse cultuur en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. We zien geloven als een werkwoord en we streven 
ernaar te groeien in ons persoonlijk en gelovig leven. 
 

De dienst is voorbereid met Aly Jellema van de Werkgroep Martinidiensten. 
Een gelegenheidskoor zingt onder leiding van Ton Tromp. 
Henk de Vries bespeelt het Martiniorgel. 
Voorganger is Heleen Maat. 
 

ORDE VAN DIENST 
 
ORGELSPEL 
 
Het wordt stil in de kerk. 
 

OPENINGSLIED   “Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden” (tekst  

H. Oosterhuis, melodie B.M. Huijbers) uit Verzameld Liedboek, p. 150. 
Verdeling koor-allen als aangegeven. 

 



3 

 

 

 

 



4 

 

 

 
 

BEMOEDIGING en GROET 
 

We ZINGEN de psalm van zondag Reminiscere, Psalm 25 berijmd  
(melodie Genève 1551).  
 

 
 

   2  Here, maak mij uwe wegen 
   door uw Woord en Geest bekend; 
   leer mij, hoe die zijn gelegen 
   en waarheen G' uw treden wendt; 
   leid mij in uw rechte leer, 
   laat mij trouw uw wet betrachten, 
   want Gij zijt mijn heil o Heer, 
   'k blijf U al den dag verwachten. 
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KYRIE 
Na een gesproken gebed voor de nood van de wereld zingen we “Kyrie 
eleison” (tekst H. Oosterhuis, melodie L. Löwenthal) uit  Verzameld Liedboek,  
p. 509. Verdeling koor-allen als aangegeven. 
 

 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
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EERSTE LEZING   1 Korintiërs 13:1-13  
 

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, 
ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. 2 Al had 
ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle 
kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik 
zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen 
wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde 
niet, het zou mij niet baten. 
4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat 
zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het 
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, 
alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal 
verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons 
profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is 
verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een 
kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke 
achter me gelaten. 12 Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig 
beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar 
straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Dit is wat blijft: geloof, 
hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
 

We ZINGEN het lied “Gij die alles weet van mij” (tekst H. Oosterhuis,  

melodie H. Rouw) uit Verzameld Liedboek, p. 232. 
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TWEEDE LEZING   Lucas 9:28-36 
 

Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging Hij met Petrus, Johannes  
en Jakobus de berg op om te bidden. 29 Terwijl Hij aan het bidden was, 
veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.  
30 Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en  
Elia, 31 die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan,  
de weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien. 32 Petrus en de beide anderen waren  
in een diepe slaap gevallen; toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus 
omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. 33 Toen de mannen zich van  
Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier 
zijn, laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia,’ 
maar hij wist niet wat hij zei. 34 Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een 
wolk aandrijven die hen overdekte; toen de wolk hen omhulde werden ze bang.  
35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, 
luister naar Hem!’ 36 Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze 
zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden  
gezien. 
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We zingen als ACCLAMATIE Lied 339F, “Heer, Gij hebt woorden van 
eeuwig leven” (melodie Liturgiekatern Evangelisch-Lutherse Kerk 1988). 

 
 
PREEK 
 
We ZINGEN Lied 544, “Christus naar wie wij heten” ((tekst W. Barnard, 
melodie J. Geraedts). 
 

 
 
    2  Geen licht is ons gebleven, 
    er is geen God te zien, 
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    de dagen alle zeven 
    en de geboden tien, 
    dan deze ene naam; 
    die naam is alle nachten 
    ons heimelijk verwachten, 
    ons innerlijk geheim. 
 

    3  De duisternis te boven 
    al staat de nacht rondom, 
    zijn allen die geloven 
    dat Jezus is de zon. 
    Zij kiemen uit zijn graf, 
    zij bloeien uit zijn wonden, 
    zij worden uitgezonden 
    de nacht uit in de dag. 
 

     4  Zij moeten met Hem lijden  5  Het licht van alle stralen 
     en met Hem levend zijn   komt uit zijn aangezicht. 
     tot aan de laatste tijden   Zijn ster zal nooit meer dalen 
     dan staan zij in zijn tuin   en met Hem opgericht 
     en heffen op hun hoofd   verhogen zij de dag, 
     als bloemen en als doden  verhogen zij het leven 
     die uit de bodem komen  en roepen heil en zegen 
     en 't licht zien ongedoofd.  over de aarde af. 

 
COLLECTE 
De bestemming van de collecte wordt toegelicht door Marian Veen 
van de Werkgroep Diaconaat. 
 

Tijdens het collecteren zingt het koor “Deze woorden aan jou opgedragen” 
(tekst H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 516. 
 

Deze woorden aan jou opgedragen 
hier en heden prent ze in je hart, 
berg ze in het binnenst van je ziel, 
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze, 
thuis en onderweg, waar je ook bent 
als je slapen gaat en als je opstaat 
deze woorden aan jou toevertrouwd. 
Bind ze als een teken aan je hand, 
draag ze om je voorhoofd als een snoer, 
ter gedachtenis, vlak op je ogen. 
Grif ze in de stijlen van je deur 
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schrijf ze in de palmen van je hand. 
Dat vermeerderen je levensdagen 
en de jaren van je zoons en dochters. 
Dat je bloeien zult en niet verwelken, 
bomen aan de bron. Hoor Israël.  

 
DANKGEBED en VOORBEDEN 
     iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U”,
     waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie “Keer  

    U om” (tekst H. Oosterhuis, melodie A. Oomen) uit Verzameld  
    Liedboek, p. 214: 

 
 
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 
Jullie worden uitgenodigd om een kring te vormen rond de tafel  
om samen de gemeenschap van brood en wijn te vieren. 
 

VREDEGROET 
 

We zingen het tafellied, “O Heer God, erbarmend” (tekst H. Oosterhuis, 

melodie A. Oomen) uit Verzameld Liedboek, p. 671. 
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We zingen het Onze Vader: “Onze Vader in het verborgene” (tekstbewerking 

H. Oosterhuis, melodie T. Löwenthal) uit Verzameld Liedboek, p. 248. 
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NODIGING 

 
Tijdens het delen van het brood en de wijn zingen we “Da pacem cordium” 
(muziek J. Berthier) uit de traditie van Taizé. Geef ons hart vrede. 
 

 
 
WEGZENDING en ZEGEN 
 
Het SLOTLIED is Lied 1001, “De wijze woorden en het groot vertoon” - 
tevens bekend als 'Deze wereld omgekeerd' - (tekst H. Oosterhuis, melodie 

B.M. Huijbers). 
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2  Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft 
dat dorst en honger zijn verdwenen -  
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn 
die geen vader was zal vader zijn 
mensen zullen and´re mensen zijn 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 

3  Wie denken durft dat deze droom het houdt 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen 
die zal vechten in ‘t verborgen 
die zal waken tot de morgen dauwt -  

       hij zal zijn ogen niet geloven. 

 
ORGELSPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de uitgang van de kerk vragen we jullie een bijdrage om de viering van 
onze diensten in deze kerk mogelijk te maken. 
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Volgende vieringen 
 

Martinidiensten 
zondag 23 maart, 11.30 uur de ochtenddienst: Arlette Toornstra 
 

Schoonheid met een ziel 
zondag 16 maart, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong 
zondag 23 maart, 17.00 uur, Martinikerk: uit de kunst 

 

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten 

 

Geven per bank of giro 
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Just Diggit. De 
opbrengst van de collecte van vorige week, voor Dokters van de wereld, 
was € 120,50 (giraal). De uitgangscollecte was € 79,00 (giraal). Alle gevers 
hartelijk dank. 
Giften kunt u overmaken op NL27RABO 0136784798 t.n.v. Stichting  
GSp, inzake Diaconale collecte o.v.v. het doel. Op dit zelfde nummer  
kunt u ook uw bijdrage storten voor het behoud van de Martinidiensten. 
Wie het overige werk van het GSp wil steunen kan zijn/haar bijdrage  
storten op NL02 INGB 0003870284 t.n.v. Stichting GSp, Groningen. 
Desgewenst kunt u gebruik maken van onderstaande QR-codes (graag  
een algemene QR-code scanner gebruiken): 
 

      
 
Na de dienst 
Achter in de kerk is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot  
van een kop koffie of thee.  
Als je graag de tekst van de overweging wilt ontvangen, meld dit dan bij  
de pastor. 
Wie een goede bestemming weet voor de bloemen - voor mensen in 'lief  
en leed'-situaties - kan dit melden bij de dienstdoende WGD’er. 
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Persoonlijk pastoraat 
Voor een persoonlijk gesprek kun je een afspraak maken met: 
Sam Van Leer, anglicaans,  
 tel. 7850703, e-mail: sam@gspweb.nl 
Jasja Nottelman, studentenpredikant, PKN,  
 tel. 06-34399461, e-mail: jasjanottelman@gspweb.nl 
Berend Borger, studentenpredikant, remonstrants,  
 tel. 0594-699529, email: b2.borger@planet.nl 
 
Martinidienst thuis meebeleven 
De Martinidiensten worden opgenomen om thuis, direct of later, mee te 
kijken. Ga naar 'www.kerkdienstgemist.nl'. Kies eerst provincie 'Groningen', 
type daarna 'Martinikerk', dan verschijnt de 'Prot. Wijkgemeente Martinikerk'. 
Klik daarop en je ziet de diensten, waaronder onze 'Martinidiensten GSp' 
van 11:30 uur. 
 
Meehelpen aan de Martinidiensten 
Elke zondag helpen een of twee leden van de Werkgroep Martinidiensten 
(WGM) en een lid van de Werkgroep Diaconaat (WGD) mee aan de dienst. 
Wil jij ook eens meehelpen (of lid worden van de WGM of de WGD)? 
Spreek dan na afloop van de dienst één van ons aan of stuur een mail naar 
info@martinidiensten.nl  Wij nemen dan contact met je op. Wees welkom! 

 
Onderling contact bij lief en leed 
Bij de Martinidiensten zijn we met een mooie groep mensen waarbij van 
alles gebeurt. Zou jij wel eens een kaartje willen ontvangen of juist een 
kaartje naar iemand willen sturen vanuit de kerk? Ben je nieuw hier in de 
kerk en zou je graag eens een gesprekje hebben met iemand van de 
Martinidiensten over wat jou hier brengt of de vragen die je hebt? Wil je  
iets doorgeven wat betreft lief en leed? Neem dan gerust contact met ons 
op! Wij proberen de ogen en oren te zijn rondom lief en leed: 
Simon, Clara en Annelies - te benaderen via liefenleed@martinidiensten.nl 
of spreek ons aan na de viering. 

 

23/3   Kunstviering Streetwise 
Straattaal: Over sommige kunst in de stad struikel je bijna. Zo zijn er in  
de loop van de tijd woorden in de Groninger stoepranden en parken  
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gegraveerd die een bijzonder verhaal vertellen. Harry Vandevliet beitelde 
een lange zin in verschillende stoepranden die verspreid over de stad een 
plekje kregen: ‘Alles wat heilig is moet zijn vaste plek hebben’. Ook in het 
Noorderplantsoen zijn stenen met teksten te vinden: Zie hier, zie daar en zie 
zo van Frans Nieuwlaat. Je moet er wel de gebaande paden voor verlaten. 
Rondom de verdwijnende en verschijnende teksten in onze stad hebben we 
een kunstvesper in de Martinikerk vormgegeven. Ds. Jan Willem Nieboer in 
samenwerking met beeldend kunstenaar Hiltje Koopmans. Muziek door 
organist Eeuwe Zijlstra.   
zondag 23 maart - Martinikerk - 17.00 uur 

 
Contact en informatie 

 

Contactgegevens Martinidiensten 
Voor alle informatie rondom onze vieringen in de Martinikerk kun je  
terecht op www.martinidiensten.nl. Mocht je een vraag hebben waar  
je op onze website geen antwoord op kunt vinden, mail ons dan via  
info@martinidiensten.nl 
 
Facebook 
Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina van de Martinidiensten: 
www.facebook.com/martinidiensten 
 
Nieuwsbrief Martinidiensten 
Wil je op de hoogte blijven van de thema's in de komende diensten, 
activiteiten, nieuws uit onze commissies en meer? Schrijf je dan in voor  
onze maandelijkse nieuwsbrief via www.martinidiensten.nl 
De orde van dienst van de viering van volgende week zondag is vanaf 
donderdag a.s. digitaal beschikbaar op de website www.martinidiensten.nl, 
en kan aldaar worden gedownload. 
 
Adresgegevens GSp 
Alle informatie betreffende het GSp vind je op de GSp-website:  
www.gspweb.nl    
Postadres: Kraneweg 33, 9718 JE  Groningen; tel. 050 - 312 99 26 
Ons e-mailadres is: info@gspweb.nl 
 

http://www.martinidiensten.nl/

