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“There is a ghost in this house.” 
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Hartelijk welkom in deze oecumenische viering voor Student en Stadjer in  
de Martinikerk. 
 

Wij proberen onze diensten zó vorm te geven dat ze mensen in al hun 
verscheidenheid aanspreken: reguliere bezoekers en passanten, als mensen 
die zoeken naar de inspiratie en de actualiteit van een oud verhaal. We zijn 
mensen – modern, open-minded en van alle leeftijden – die midden in het 
leven staan en die samen deze gemeente vormen. Graag leggen wij 
verbinding tussen geloof, eigentijdse cultuur en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. We zien geloven als een werkwoord en we streven 
ernaar te groeien in ons persoonlijk en gelovig leven. 
 

De viering is voorbereid met Clara de Graaff van de WGM. 
De voorzang wordt verzorgd door Bert Ballast en Pieter Kamminga. 
Medewerking wordt verleend door Ginet Tuinder (solozang). 
Elena Fabris bespeelt het Martiniorgel. 
Voorganger is ds. Rob Fortuin. 
 

 
ORDE VAN DIENST 

 
VOORBEREIDING 

 
ORGELSPEL 
 
Het wordt stil in de kerk. 
 
WELKOM  
 
Staande zingen we het OPENINGSLIED, “Kom Schepper, Geest, ontsteek 
uw vuur” (tekst J. van Opbergen, melodie Wittenberg 1539).  
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  3  Herschep in ons dat oude woord, 
  misbruikt voor oorlog, broedermoord; 
  die naam van God hier ooit ontstaan  
  vanwege land dat moet bestaan. 
 

   4  Herneem daarom uw oudste recht:  
   sta op in ons als minste knecht, - 
   een mens die om de ander geeft,  
   oprecht met hem het leven deelt. 

 
GROET en BEMOEDIGING 
Voorganger:   Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige, 
Allen:     DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN,  
Voorganger:   Die ons stelt in zijn licht  
  en ons roept tot zijn dienst,  
Allen:     DIE ONS VRIJHEID GEEFT  
  EN ONS VERTROUWEN VRAAGT. 
 
GEBED VAN TOENADERING 
Voorganger:   Gij, Schepper van alle leven   
  en Bron van licht en kracht, 
  waai met uw adem door heel ons bestaan, 
  Kom met uw vurigheid hier in ons midden. 
  Wij bidden U samen: 
Allen:  BEZAAI MET UW WOORDEN  
  DE GROND VAN ONS HART, 
  OPDAT OOK IN ONS LEVEN  
  UW GEEST VAN LIEFDE GESCHIEDT. 
Voorganger:   Amen. 
 

(Wij gaan zitten.) 
 
We ZINGEN het lied “Wij wachten op de Geest beloofd” (tekst M. de Bruijne, 

melodie A. van der Heide) uit Zangen van zoeken en zien, 735. De verdeling 
is als volgt: intro en coda sopraan; couplet 2 en 5 sopraan; couplet 1 en 6 
voorzang; couplet 3, 4, 7 en 8 door allen. 
 

 Intro Wij wachten op de Geest beloofd 
  de Geest van kennis, hulp en troost. 
  Kom Geest van God, daal in ons neer. 
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  2  Wij wachten op de heilige Geest          (sopraan) 
  als krachtig, dansend vlammenspel 
  dat loutert, reinigt en herschept. 
  Kom Geest van God en vuur ons aan. 
 

  3  Wij wachten op de heilige Geest    (allen) 
  als duif die hart en ziel doorstraalt 
  wanneer zij zilver in ons daalt. 
  Kom Geest van God zo vederlicht. 
 

 
 

  5  Wij wachten op de heilige Geest  (sopraan) 
  als wolk nabijheid overdag, 
  een sterrenmantel in de nacht. 
  Kom Geest van God, wees om ons heen. 
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  6  Wij wachten op de heilige Geest        (voorzang) 
  als taal die de mensentalen bindt 
  tot weg naar onderling begrip. 
  Kom Geest van God, laat ons verstaan. 
 

 
 

 
 

 Coda Wij wachten op de Geest beloofd 
  de Geest van kennis, hulp en troost. 
  Kom Geest van God, daal in ons neer. 
 
KORTE INLEIDING bij Handelingen 2:1-11 -  Feest van de Geest 

 
SOLOZANG   Ginet Tuinder zingt “Geweldige, gedreven wind” (tekst  

M. de Bruijne, melodie C. van Bruggen) uit Zangen van zoeken en zien, 738. 

                >>> 
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 Geweldige, gedreven wind trok door het hele huis, 
 haar zingend, blij geluid werd één met stralend licht, 
 licht als een vuur, een dansend spel van vonken en van rood, 
 iets als een vlam ontsproot aan licht en klank en stem, 
 die vreugde was, die alles was, diepe verwondering, 
 die zomaar overging in vreemde volle klank 
 Geweldige, gedreven wind trok door het hele huis, 
 haar zingend, blij geluid werd één met stralend licht. 

 
Wij worden stil en maken ruimte voor Gods Geest om te bidden. 
 
GEBED OM ONTFERMING, besloten met  
Voorganger:   Beziel ons dan met uw Geestkracht  
  om zelf te doen wat wij U vragen. 
  Bidden wij samen: 
Allen:    ZO VINDT U ONS HIER OP HOOP VAN ZEGEN. 
  GOD SCHENK ONS VERGEVING,  
  BEVRIJDING, VERTROUWEN  
  EN HERNIEUWDE TOEWIJDING,  
  DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. 
 

We zingen Lied 301F, “Heer, ontferm U” (melodie W. Vogel). Verdeling 
voorzang-allen als aangegeven. 
 

 
 
 

GLORIA 
We zingen Lied 675, “Geest van hierboven” (tekst Muus Jacobse, melodie  

G. Gastoldi).         >>> 
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   2  Wat kan ons schaden,  
   wat van U scheiden, 
   Liefde die ons hebt liefgehad? 
   Niets is ten kwade,  
   wat wij ook lijden, 
   Gij houdt ons bij de hand gevat. 
   Gij hebt de zege  
   voor ons verkregen, 
   Gij zult op aarde  
   de macht aanvaarden 
   en onze koning zijn. Halleluja! 
   Gij, onze Here,  
   doet triomferen 
   die naar U heten  
   en in U weten, 
   dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 

 
GEBED bij de opening van de Schriften  

 
EERSTE LEZING   Ezechiël 11:17-21   
 

Zeg daarom: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal jullie weghalen bij die volken, Ik zal 
jullie bijeenbrengen uit de landen waarover jullie verstrooid zijn en jullie het land 
van Israël geven. Dan zullen zij daarheen gaan en alle afschuwelijke afgoden uit 
het land verwijderen. Dan zal Ik hun een ander hart geven en een nieuwe geest;  
Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor  
in de plaats geven. Dan zullen ze zich houden aan mijn bepalingen en mijn regels 
naleven. Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn.  

 
We ZINGEN het schriftlied “Ik stort mijn Geest op ieder die naar Mij roept 
in nood” (tekst M. de Bruijne, melodie C. van Bruggen) uit Zangen van zoeken 
en zien, 495. Het koor zingt couplet 1, allen couplet 2 en 4, solozang 
couplet 3. 
         >>> 
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   3  Gevluchten, rechtelozen,   (sopraan solo) 
   wie arm zijn, zonder werk, 
   Mijn Geest zal hen bewonen, 
   die mensen zonder stem. 
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TWEEDE LEZING   Handelingen 2:1-24 
 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling 
klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar  
ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich 
als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden 
vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde 
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op 
aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in 
verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten 
zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 
spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 
Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, 
mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene 
in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit 
Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen 
taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht 
vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden 
spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 
INTERMEZZO - SOLOZANG   “Als een wolk van warme adem” (tekst  

M. Poortstra, melodie C. van Bruggen) uit Zangen van zoeken en zien, 207. 
 

 1  Als een wolk van warme adem in de winterlucht. 
 Een zonsopgang als zilver op het water 
 zo tintelend van leven ben Jij, ben Jij. 
 

 2  Als een briesje in de bomen op een hete dag. 
 Een regenbui na maandenlange droogte 
 zo sprankelend aanwezig ben Jij, ben Jij. 
 

 3  Als een moederarm van liefde in de eenzaamheid. 
 Een omaschoot, een deken van vertrouwen, 
 zo troostend vol van vrede ben Jij, ben Jij. 
 

 4  Als een vogel in de wolken in zijn hoge vlucht. 
 Een boventaal, geneuried zonder woorden, 
 zo rakelings begrepen ben Jij, ben Jij. 
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 5  Als een God die onontkoombaar bij haar mensen hoort. 
 De Eeuwige, een stromende beweging, 
 zo stuwend naar de toekomst ben Jij, ben Jij. 

 
Vervolg TWEEDE LEZING uit Handelingen 2  
 

Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn 
stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar 
mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; 
het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is 
aangekondigd door de profeet Joël:  
 

 “Aan het einde der tijden, zegt God,  
 zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft.  
 Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,  
 jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen.  
 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen  
 zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten,  
 zodat ze zullen profeteren.  
 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven  
 en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.  
 De zon verandert in duisternis en de maan in bloed  
 voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend.  
 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” 
 

Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van Nazaret is door God tot u gezonden, 
hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals 
u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.  
Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt 
u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft Hem echter tot leven 
gewekt en de last van de dood van Hem afgenomen, want de dood kon zijn macht 
over Hem niet behouden. 
 
We ZINGEN Lied 674, “O God, die op het pinksterfeest” (tekst M. Jacobse, 

melodie T. Löwenthal). Koor couplet 1 en 3, allen couplet 2 en 4. 
 

   1  O God die op het Pinksterfeest 
   uw Geest uitstort op alle vlees 
   en uit de hemel nederdaalt 
   op alle tong en taal, 
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   3  dat Jood en Griek en Arabier 
   uw daden horen, nu en hier, 
   dat U Romein en Aziaat 
   in eigen taal verstaat! 
 

   4  O stormwind die ons huis vervult, 
   vuur dat zich over elk verdeelt, 
   maak onze eigen woorden tot 
   de eigen taal van God! 

 
UITLEG en VERKONDIGING     “There is a ghost in this house.” 
 
Introspectie 
 
SOLOZANG   Ginet Tuinder zingt Lied 691, “De Geest van God waait  
als een wind” (tekst M. de Bruijne, melodie G. Voorhoeve). 
 

  1  De Geest van God waait als een wind 
  op vleugels van de vrede, 
  als adem die ons leven doet, 
  deelt ons een onrust mede 
  die soms als storm durft op te staan, 
  geweld en kwaad durft tegengaan, 
  een koele bries die zuivert. 
 

  2  De Geest van God is als een vuur, 
  als vlammen felbewogen, 
  verterend wat aan onrecht leeft, 
  een gloed vol mededogen. 
  Een vonk van hoop in onze nacht, 
  een wenkend licht dat op ons wacht, 
  een warmt' in hart en ogen. 
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  3  In stilte werkt de Geest van God, 
  stuwt voort met zachte krachten, 
  een wijze moeder die ons hoedt, 
  een bron van goede machten. 
  Zij geeft ons moed om door te gaan, 
  doet mensen weer elkaar verstaan, 
  omgeeft ons als een mantel. 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
COLLECTE 
De bestemming van de diaconale collecte wordt toegelicht door  
Martin de Bruijn van de Werkgroep Diaconaat. 
 

Tijdens de collecte musiceert Elena Fabris voor ons op het grote 
Martiniorgel. 
 
DANKZEGGING en VOORBEDEN 

Iedere voorbede eindigt met de woorden “Zo bidden wij U,”  
 waarop wij zingend antwoorden met de acclamatie Lied 333,  
 “Kom, Geest van God” (muziek W. Vogel): 
 

  
 

Stil gebed, besloten met:  
 Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook; 
 zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. 
 

We ZINGEN het lied “Kom, adem ons open” (tekst S. Prins, melodie 

T. Löwenthal) uit Zangen van zoeken en zien, 676. Verdeling allen-solo  
als aangegeven.          >>> 
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BREKEN EN DELEN 

 
Een van ons: Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken,  
  nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.  
  Want Hij heeft gezegd:  
  “Gelukkig wie hongeren en dorsten  
  naar de gerechtigheid,  
  want zij zullen verzadigd worden.” 
  Komt dan en deelt in zijn gaven, 
  want zo wil de Heer bij ons zijn.   
 

We vormen een kring rond de tafel; zo willen wij samen de gemeenschap 
van brood en wijn vieren. 
 

We zingen het tafellied, Lied 695, “Heer, raak mij aan” (tekst P. Perkiö, 

vertaling S.L.S. de Vries; melodie I. Kuusisto). Solozang couplet 1 en 3, koor 
couplet 2, allen couplet 4 en 5. 
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   2  Raak met uw adem mijn onrust 
   tot ik de rust hervind. 
   Al mijn wonden heelt Gij: 
   Gij ziet in mij uw kind. 
 

   3  Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
   en al mijn twijfels bant. 
   Als geroepen kom ik: 
   mijn tijd is in uw hand. 
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We bidden het tafelgebed: 
 

Allen:  GIJ DIE UW GEMEENTE BIJEEN ROEPT 
  HIER EN WAAR OOK TER WERELD, 
 

Voorganger: die ons raakt met uw woord, 
  die ons kent van gezicht, 
  niet vergeet onze namen. 
Allen:  KOM OVER ONS MET UW GEEST. 
 

Voorganger: Gezegend zijt Gij om licht en levensadem, 
  woord en geestkracht. 
  Om mensen die leven uit kracht van U, 
  om Jezus van Nazaret, uw joods kind. 
 

  Die ons voorbeeld werd, 
  die tot op het laatst van zijn levensgang 
  uw Tora volbracht, 
  toegewijd en trouw. 
  Die ons leerde gaan  
  op de oude weg van uw liefdeswoord 
  naar een goed wijd land waar de dood niet heerst. 
Allen:  GIJ DIE UW GEMEENTE BIJEEN ROEPT 
  HIER EN WAAR OOK TER WERELD. 
  KOM OVER ONS MET UW GEEST. 
 

Voorganger: Die ons een teken heeft gesteld 
  waar zijn geest in openbaar en werkzaam is 
  tot op vandaag: 
 

  Die op de avond voor zijn dood 
  brood gebroken heeft  
  en aan zijn vrienden uitgedeeld, 
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  die een beker wijn genomen , 
  dankgebed en zegening gesproken heeft, 
  die heeft gezegd: 
Allen:  DOET DIT TER GEDACHTENIS AAN DE GOD  
  DIE ONS BEVRIJD HEEFT UIT HET SLAVENHUIS, 
  DIE ONS UIT DE MACHT VAN DE DOOD 
  BEVRIJDEN ZAL. 
 

Voorganger: Heer, wij loven U en prijzen zingend uw naam: 
 

We zingen Lied 402A, “Want U is de heerlijkheid” (muziek W. Vogel). 
 

   
 

Voorganger: Zo doen wij dan wat hij heeft voorgedaan, 
  eten, drinken, delen brood en wijn, 
  teken van geloof dat niets bij God niet kan. 
Allen:  DAT OOK DOOR ONS EN MET ONS EN IN ONS 
  EEN NIEUWE WERELD KOMEN ZAL 
  WAAR BROOD EN LIEFDE GENOEG IS VOOR ALLEN. 
  KOM OVER ONS MET UW GEEST. 
 

Voorganger: Gezegend zijt Gij om Israël, 
  uw heilige wijnstok waaraan Gij ons deel hebt gegeven 
  door Jezus, uw dienstknecht. 
 

  Gezegend zijt Gij om het levend woord 
  van Mozes en de Profeten, 
  waaraan Gij ons deel hebt gegeven  
  door Jezus uw dienstknecht. 
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  Hem noemende gedenken wij 
  al uw gemartelde, vermiste, weggegooide mensen. 
  Voor uw aangezicht gedenken wij 
  de namelozen die zijn afgeslacht 
  in oorlog na oorlog. 
Allen:  GIJ DIE UW GEMEENTE BIJEEN ROEPT 
  HIER EN WAAR OOK TER WERELD. 
  KOM OVER ONS MET UW GEEST. 
 

Voorganger: die ons raakt met uw woord, 
  die ons kent van gezicht, 
  niet vergeet onze namen. 
 

SOLOZANG   We luisteren naar het lied “Dat mag blijven wat er is” 
(tekst M. de Bruijne, melodie P. Rippen) uit Zangen van zoeken en zien, 446. 
 

   Dat mag blijven wat er is 
   aan ruimte, rust en stilte 
   gezonde lucht en zuiver water, 
   schone grond voor nu en later, 
   het gezegend donker van de nacht, 
   de ozonlaag die zonnekracht 
   filtert, opdat die niet brandt, 
   dat bidden wij, dat willen wij, 
   beloven wij Jou, Geest van God, 
   en help ons daarbij. 
 

Allen:  KOM OVER ONS MET UW GEEST. 
 
Zingend bidden we het Onze Vader (tekstbewerking H. Oosterhuis, melodie   

A. Oomen) uit Zangen van zoeken en zien, 297. 
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Voorganger:   Het brood dat wij breken en met elkaar delen  
  is de tastbare aanwezigheid van Christus.  
  Neem, eet, gedenk en geloof  
  dat zijn lichaam voor jou is gegeven.   
 

  De wijn die wij drinken en rond laten gaan  
  is de tastbare aanwezigheid van Christus.  
  Gedenk en geloof dat Christus zijn leven,  
  voor jou heeft gegeven.   
 
VREDEGROET  
Voorganger:   De vrede van de Heer zij altijd met jullie 
Allen:  EN OOK MET JOU. 
Voorganger:   Laten we elkaar groeten in verbondenheid.  
Allen:  VREDE VOOR JOU!  
 
NODIGING 
Voorganger:   Neemt, eet van dit brood  
  en drinkt van de beker 
  en de vrede van de Heer zij met jullie allen. 
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Tijdens het delen van brood en wijn zingen we Lied 681, “Veni sancte 
Spiritus” (muziek J. Berthier) uit de traditie van Taizé. Kom, heilige Geest, 
ontsteek het vuur van uw liefde. 
 

 
 

ZENDING (Theresia van Avila) en ZEGEN 
Voorganger:   Mijn God, ik hoef niet naar de hemel te klimmen 
  om met U te spreken  
  en bij U mijn vreugde te vinden. 
  Ik moet mijn stem niet verheffen om met U te praten. 
  Al fluisterde ik heel zacht, Gij hoort mij reeds: 
  want Gij zijt in mij, ik draag U in mijn hart. 
  Om U te zoeken heb ik geen vleugels nodig, 
  ik heb me enkel stil te houden, in mezelf te kijken, 
  me niet te verwijderen van de Stem  
  van uw levendmakende Geest. 
 

  De Eeuwige zegene je en Hij behoede je.  
  De Eeuwige doe haar aangezicht over je lichten  
  en is je genadig. 
  De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over je  
  en geve je zijn vrede. 
Allen:  AMEN. 
 

Het SLOTLIED is “Dank voor de adem en het licht” (tekst M. Steehouder, 

melodie P. Rippen) uit Zangen van zoeken en zien, 85. Couplet 1 en 3 
solozang; het koor zingt couplet 2; allen zingen couplet 4 en 5. >>> 
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  2  Dank voor de aarde die mij draagt, 
  het water om te drinken, 
  het vuur dat licht en warmte geeft. 
  Dank voor het leven, hart en ziel, 
  de hoop die houdt mij gaande, 
  belofte dat het goed zal zijn. 
 

   3  Dank voor wie zorgen voor elkaar 
   en die elkaar waarderen, 
   in eerbied door het leven gaan. 
   Dank voor het tedere gebaar 
   de kussen op de monden, 
   een ander die mijn leven deelt. 
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ORGELSPEL 
 

 
Bij de uitgang van de kerk vragen we jullie een bijdrage om de viering van 
onze diensten in deze kerk mogelijk te maken. 
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Volgende vieringen 
 

Martinidiensten 
zondag 15 juni, 11.30 uur de ochtenddienst: Jasja Nottelman 
 

Schoonheid met een ziel 
zondag 8 juni, 17.00 uur, Martinikerk: psalmenvesper  
zondag 15 juni, 17.00 uur, Nieuwe Kerk: evensong 

 

Mededelingen - vanuit de Martinidiensten 

 

Geven per bank of giro 
De diaconale collecte van vanmorgen was bestemd voor Inlia. De 
voorlopige opbrengst van de collecte van vorige week, voor Grunniger 
Rieders, was € 345,20. De uitgangscollecte was € 57,60 (contant). Alle 
gevers hartelijk dank. 
Giften kunt u overmaken op NL27RABO 0136784798 t.n.v. Stichting  
GSp, inzake Diaconale collecte o.v.v. het doel. Op dit zelfde nummer  
kunt u ook uw bijdrage storten voor het behoud van de Martinidiensten. 
Wie het overige werk van het GSp wil steunen kan zijn/haar bijdrage  
storten op NL02 INGB 0003870284 t.n.v. Stichting GSp, Groningen. 
Desgewenst kunt u gebruik maken van onderstaande QR-codes (graag  
een algemene QR-code scanner gebruiken): 
 

           
 
Na de dienst 
Achter in de kerk is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot  
van een kop koffie of thee.  
Als je graag de tekst van de overweging wilt ontvangen, meld dit dan bij  
de pastor. 
Wie een goede bestemming weet voor de bloemen - voor mensen in 'lief  
en leed'-situaties - kan dit melden bij de dienstdoende WGD’er. 
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Persoonlijk pastoraat 
Voor een persoonlijk gesprek kun je een afspraak maken met: 
Sam Van Leer, anglicaans,  
 tel. 7850703, e-mail: sam@gspweb.nl 
Jasja Nottelman, studentenpredikant, PKN,  
 tel. 06-34399461, e-mail: jasjanottelman@gspweb.nl 
Berend Borger, studentenpredikant, remonstrants,  
 tel. 0594-699529, email: b2.borger@planet.nl 
 

Martinidienst thuis meebeleven 
De Martinidiensten worden opgenomen om thuis, direct of later, mee te 
kijken. Ga naar 'www.kerkdienstgemist.nl'. Kies eerst provincie 'Groningen', 
type daarna 'Martinikerk', dan verschijnt de 'Prot. Wijkgemeente Martinikerk'. 
Klik daarop en je ziet de diensten, waaronder onze 'Martinidiensten GSp' 
van 11:30 uur. 
 

Meehelpen aan de Martinidiensten 
Elke zondag helpen een of twee leden van de Werkgroep Martinidiensten 
(WGM) en een lid van de Werkgroep Diaconaat (WGD) mee aan de dienst. 
Wil jij ook eens meehelpen (of lid worden van de WGM of de WGD)? 
Spreek dan na afloop van de dienst één van ons aan of stuur een mail naar 
info@martinidiensten.nl  Wij nemen dan contact met je op. Wees welkom! 
 

14,  21 en  28/6 Introductiecursus Remonstrantica  
Wie, wat, waar, waarom en hoe over/van Remonstranten? Dat is de 
uitgebreide titel die ik gegeven heb aan deze introductiecursus.  
Wie zijn de Remonstranten? Waarom zijn ze er? Wat doen ze? Waar vind  
je ze (nog)? En hoe zijn ze dan? Dit zijn de vragen waar we op 14, 21 en 
28 juni mee aan de slag gaan.  
 

Opbouw van de cursus is enigszins chronologisch:  
14  juni      Laten we maar beginnen bij het ontstaan van deze kleurrijke tak 
aan de stam van onze Nederlandse kerkgeschiedenis. We (proberen) de vijf 
remonstranties te lezen (het Nederlands uit die tijd is toch net even anders 
dan we gewend zijn) en we lezen een brief van een dominee uit de tijd van 
ontstaan.  
 

21 juni     De Remonstranten door de eeuwen heen. We volgen de 
liturgische ontwikkelingen binnen de Remonstrantse traditie. 
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28 juni     In 2006 publiceerden de Remonstranten een nieuwe 
geloofsbelijdenis.  We gaan die lezen en met elkaar bespreken. 
 

Praktische zaken: De cursus kost € 10,00 per persoon. Dat is voor koffie, 
thee, kopieën, etc. De cursus vindt plaats in de kosterswoning achter de 
Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14, Groningen. Loop om de glazen 
pui heen, de ‘tuin’ in en daar vind je de voordeur van de kosterswoning.  
De cursus begint steeds om 10:00 uur met inloop en we starten dan om 
10:15 uur. 
 

N.B. In juni rijden er geen treinen van en naar Groningen. Er zijn wel 
bussen, maar die doen er waarschijnlijk wat langer over. Parkeren in de 
binnenstad is daarom ook lastiger dan anders, omdat de Stationsstraat  
ook is afgesloten. 
zaterdag 14, 21 en 28 juni - 10:00 uur - Coehoornsingel 14 
 
Onderling contact bij lief en leed 
Bij de Martinidiensten zijn we met een mooie groep mensen waarbij van 
alles gebeurt. Zou jij wel eens een kaartje willen ontvangen of juist een 
kaartje naar iemand willen sturen vanuit de kerk? Ben je nieuw hier in de 
kerk en zou je graag eens een gesprekje hebben met iemand van de 
Martinidiensten over wat jou hier brengt of de vragen die je hebt? Wil je  
iets doorgeven wat betreft lief en leed? Neem dan gerust contact met ons 
op! Wij proberen de ogen en oren te zijn rondom lief en leed: Simon,  
Clara en Annelies - te benaderen via liefenleed@martinidiensten.nl of 
spreek ons aan na de viering. 
 

 

Contact en informatie 

 

Contactgegevens Martinidiensten 
Voor alle informatie rondom onze vieringen in de Martinikerk kun je  
terecht op www.martinidiensten.nl. Mocht je een vraag hebben waar  
je op onze website geen antwoord op kunt vinden, mail ons dan via  
info@martinidiensten.nl 
 
Facebook 
Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina van de Martinidiensten: 
www.facebook.com/martinidiensten 

http://www.martinidiensten.nl/
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Nieuwsbrief Martinidiensten 
Wil je op de hoogte blijven van de thema's in de komende diensten, 
activiteiten, nieuws uit onze commissies en meer? Schrijf je dan in voor  
onze maandelijkse nieuwsbrief via www.martinidiensten.nl 
De orde van dienst van de viering van volgende week zondag is vanaf 
donderdag a.s. digitaal beschikbaar op de website www.martinidiensten.nl, 
en kan aldaar worden gedownload. 
 
Adresgegevens GSp 
Alle informatie betreffende het GSp vind je op de GSp-website:  
www.gspweb.nl    
Postadres: Kraneweg 33, 9718 JE  Groningen; tel. 050 - 312 99 26 
Ons e-mailadres is: info@gspweb.nl 
 
 


